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Bizhan Bassiri: ‘La Bestia’:
Tussen 25 april en 23 augustus 2009 laat de
Italiaanse kunstenaar met Iraanse roots Bizhan 
Bassiri (°1954, Teheran) een sculptuur, ‘La Bestia’ 
genaamd, neerstrijken in de Sint-Baafskathedraal 
in Gent. Bassiri probeert met zijn sculpturen het 
chaotische karakter van materie te onderzoeken, 
en koppelt hier vaak invloeden uit de klassieke 
mythologie aan andere kunstvormen zoals poëzie, 
literatuur, muziek of theater. De sculpturen worden 
steeds geplaatst in nauwe relatie met de om-
ringende architectuur. ‘La Bestia’ heeft dan ook 
een duidelijke vormelijke en inhoudelijke link met 
het nabij tentoongestelde Lam Gods van 
de Gebroeders Van Eyck. Het dier kan gezien 
worden als een hedendaagse interpretatie van 
het Lam Gods, dat bloedend vereerd werd in de 
Christelijke iconografie. Met dit verschil dat de 
oorsprong van ‘La Bestia’ eerder te zoeken valt 
in een soort mythologisch-animistische iconografie 
die de aardse oerkrachten centraal stelt in haar 
vereringspraktijk.
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